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Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 
 

9.30 uur     Sixtuskerk 
Voorganger:     Ds. Martha Kroes 
Ouderling:     Tiny Plat 
Diaken:     Hiltje Weewer     
Lector:               Pien Zijlstra 
Organist:     Bouwe Tjallingii 
Koster:      Henk Smits 
Beamteam:     Jouke Kloosterman, Janke Goodijk 
 
• Na afloop van de dienst is er koffie/thee drinken. 

 

                             
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

LITURGIE  
 
Orgelspel 
Lied voor de dienst: ELB lied 162: 1, 2, 3, 8, 9 –  
   O God van hemel, zee en aard 
Stilte – Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
Aanvangslied 139: 1, 2 – Heer, die mij ziet zoals ik ben 
Bemoediging en groet 
Lied 139: 10 
Kyriegebed  
Loflied 868: 1, 2, 3, 5 – Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere 
Gebed bij Opening van het Woord 
Lezing Oude Testament: Jesaja 66: 10-14 (NBV21) 
ELB lied 205: 1, 4 –  
   Hoe teder heeft de Heer mij aangeraakt (mel. ps.119) 
Lezing Nieuwe Testament: Lucas 10: 1-11 (NBV21) 
Lied 806: 1, 2, 3 – Zomaar te gaan met een stok in je hand  
Verkondiging 
Muziek: Tijd om te gaan – Stef Bos  
Dankgebed, Voorbeden, Stilgebed 
Gezongen Onze Vader: lied 370 – Vader, die woont in hemels licht  
Collecte 
1e Diaconie 
2e Missionair Werk 
Slotlied 418: 1, 2, 3 – God, schenk ons de kracht 
Zegen 
Lied 418: 4 – God, schenk ons de kracht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tijd om te gaan – Stef Bos 

 
Vroeger waren wij piraten en we leefden 
op gevoel 
We ontsnapten uit de haven voor een 
onbereikbaar doel 
Maar van de schepen die vertrokken zijn 
de meeste teruggegaan 
Ze liggen in de haven, maar voor mij  
 
Is het tijd om te gaan en ik ga niet op de 
vlucht 
Het is tijd om te gaan, want er is geen 
weg terug 
Voor wie altijd blijft stilstaan: het is tijd om 
te gaan 
 
Ik heb honderdduizend schepen zien 
vertrekken uit de nacht 
Maar door de macht van de gewoonte 
bleef ik zitten waar ik zat 
En er zijn plaatsen op de wereld waarvan 
nog niemand heeft gedroomd 
Je kunt er komen door te reizen, te reizen 
in je hoofd 
 
Het is tijd om te gaan…  

 
Ik wil niet weten waar ik heen ga, maar op 
een dag ben ik hier weg 
Met de moed om op te geven, geef ik alles 
wat ik heb 
Tijd om te gaan met alles wat ik heb 

 



 
  

           
  

 
Toelichting collecten: 
 

1e Diaconie, NL20 RABO 0325 5024 98 ten name van Diaconie Prot. Gem. Sexbierum-Pietersbierum 
 

2e Missionair Werk 
 

Kliederkerk: volop kerk maar anders  
Samen met kinderen én volwassenen ontdekken, vieren en eten. Samen in het voetspoor van Jezus leren gaan. 
Kliederkerk is volop kerk, maar dan anders. Het is een levendige en open manier van kerk-zijn waar jong en oud, 
gelovig of niet-gelovig, samenkomen.  
Kinderen, tieners, ouders en grootouders ontdekken op een speelse en creatieve manier de bijbelverhalen en de 
betekenis daarvan voor het leven van alledag. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt lokale kliederkerken 
met materialen, trainingen en inspirerende bijeenkomsten.  
 

Geef in de collecte of maak een bijdrage over op rekening:  
NL25 RABO 0325 5003 71 ten name van Kerkrentmeesters Prot. Gem. Sexbierum-Pietersbierum, onder vermelding 
van ‘Collecte Missionair Werk ’. 
 
 
Bloemengroet: 
Zondag 19 april zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij het echtpaar Minne en Lida 
Bouma-van Noort, Boargemaster Dukerstrjitte 26. 
 

 

Maandag 27 april  10.00 – 12.00 uur    Inloop dûmny Martha  MFA It Waed 

Donderdag 30 april  19.30 uur         Pinksterkoortje: oefenen            Sixtuskerk 

       

        

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Inloop vanaf 19.30 uur.  
Deze avond gaan we de film “The Great Escaper” bekijken. 
Meer info over de film zie B&B of website.      
 
 
Volgende week zondag 3 mei om 10.00 uur is er een Zin op Zondag dienst     
Thema: “Wat is vrijheid?” 
Voorganger: Ds. Martha Kroes 
 
 
Mededelingen voor de Zondagsbrief graag uiterlijk donderdags voor 18.00 uur doorgeven via e-mail 
website@pknsexbierumpietersbierum.nl 
 
Als je wekelijks de zondagsbrief via e-mail wilt ontvangen, meld je dan daarvoor aan via e-mail:  
website@pknsexbierumpietersbierum.nl 
 
Zondagsbrief staat (veelal vanaf vrijdag) op de website www.pknsexbierumpietersbierum.nl 
De kerkdienst bekijken is mogelijk via: www.kerkdienstgemist.nl (live of naderhand) 
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